De Sleutel Ik ben:

De Wickevoorter Stadsboerderij verbindt mensen met elkaar, met de aarde en met
alle organismen die daarop leven. De groeikracht van de aarde en de energie van de
liefde zijn de voedingsbronnen.

De Wickevoorter Stadsboerderij nodigt uit om deel te nemen aan het gezamenlijk
telen/ verzorgen, bereiden en nuttigen van voedsel.

De Wickevoorter Stadsboerderij is op deze specifieke plek op aarde een plek om
simpelweg te zijn én is een lokaal voor levenslessen.

In het diepe vertrouwen dat mensen liefdevolle scheppende wezens zijn, leveren de
brongenoten van de Wickevoorter Stadsboerderij, vanuit de verbinding met het
geheel, een belangrijke bijdrage aan dit geheel.

De Wickevoorter Stadsboerderij draagt bij aan de Vrij-Gelijk-Samenleving* en is daar
een onderzoek naar en voorbeeld voor.

De Sleutel Waarde:

De Wickevoorter Stadsboerderij biedt ruimte aan scheppende krachten. De pure
kracht van het scheppen (in meerdere betekenissen) kan hier worden ervaren door
mee te doen met waardecreatie. Fysiek actief zijn op de boerderij voedt vanzelf de
ziel.

Op de Wickevoorter Stadsboerderij worden producten en diensten gecreéerd, waar
capaciteit voor is en zolang daar behoefte aan is. De makers doen dit uit vrije wil.
Op de Wickevoorter Stadsboerderij is een gezonde balans van geven en ontvangen
bij de uitwisseling van producten en diensten. Dat betekent dat het uitwisselen van
producten en diensten in onderlinge afstemming gebeurt. Het betekent ook dat De
Wickevoorter Stadsboerderij geen waardetransacties aangaat die haar ‘Ik ben’ in de
weg komen te staan.

Het initiatief wordt gedragen door een gemeenschap, waarbij een ieder
eigenaarschap heeft voor de taak die diegene op zich neemt.

De Wickevoorter Stadsboerderij doet zaken met bedrijven die lokaal zijn, transparant
zijn en werken met zorg voor de aarde.

De Sleutel Eigendom:

De Wickevoorter Stadsboerderij omarmt het drievoudig eigenaarschapsidee en
opereert op die basis. Het eigendom van grond, gebouwen en kapitaal is derhalve in
lijn met dit principe.

Er zijn geen mensen in loondienst, wat betekent dat een ieder eigenaar is van zijn
eigen arbeid.

De deelgenoten hebben eigenaarschap over hun eigen inzichten, ervaringen en
handelingen.

Doordat de Wickevoorter Stadsboerderij van zichzelf is heeft het bestaansrecht
zolang het op deze plaats gewenst is.

Financiéle risico’s en overwinsten worden gedeeld met de gemeenschap.



De Sleutel Organisatie:

De Wickevoorter Stadsboerderij organiseert vanuit Vrij-Gelijk-Samen en opereert op
basis van drievoudig eigenaarschap. Alles en iedereen doet ertoe en heeft waarde.
leder die dat wil heeft gelijke toegang tot de Bron.

Binnen de Wickevoorter Stadsboerderij wordt altijd gezocht naar samenwerking,
vanuit de gevoelde uitnodiging om zowel oogst als inspanning te delen. Met elkaar
wordt gezorgd voor elkaars welbevinden binnen de organisatie. Ook met de wereld
buiten het initiatief gaan we om vanuit liefdevolle verbinding.

De Sleutel Relatie:

Het verbinden van mensen met elkaar en met de aarde is het hoogste doel van De
Wickevoorter Stadsboerderij. We staan open voor alle verhalen, luisteren zonder
oordeel en communiceren op een verbindende manier met elkaar. In de
communicatie zijn we transparant over onze bedoeling en motief. De Wickevoorter
Stadsboerderij is er voor iedereen die zichzelf durft te leren kennen in de ontmoeting
en verbinding met de ander. De Wickevoorter Stadsboerderij maakt mogelijk dat
ieder zich deel van een geheel ervaart.

We verzorgen de kiemen van de persoonlijke ontwikkeling. En we verzorgen de
kiemen van de gewassen die we telen en de dieren die we hoeden. Op de
Wickevoorter Stadsboerderij geloven we dat planten, dieren en mensen nodig zijn.
Onkruiden, ongedierten en onmensen bestaan daarom niet. De Wickevoorter
Stadsboerderij werkt samen op basis van Vrij, Gelijk, Samen. De Wickevoorter
Stadsboerderij biedt ruimte voor ontmoeting, ook buiten ieders eigen ‘bubbel’.

De Sleutel Aarde:

Met de werkwijze van De Wickevoorter Stadsboerderij kan de draagkracht van de
aarde worden ervaren. We streven naar een zo groot mogelijke (bio-)diversiteit. We
laten de aarde in haar waarde door een gezonde balans van geven en ontvangen.
We leven met de seizoenen, met dag en nacht, met alles wat er is. We willen de tijd
en de processen die nodig zijn respecteren en laten ons zo min mogelijk leiden door
druk van buitenaf. We eren de processen van leven-dood-leven om te zien wat rijp is
voor afsterving, composteren en oogsten om ruimte te maken voor het nieuwe. Het
initiatief groeit van binnenuit, zonder overschrijding van de capaciteit. Het bedrijf
ontwikkelt zich door initiatieven waarvoor voldoende draagkracht en capaciteit
aanwezig is (zowel voor de opstart als voor volhoudbaarheid).

De boerderij is gevestigd in Cruquius, verbonden aan de woonwijk Wickevoort. We
weten ons gebonden aan en verbonden met deze plek op aarde.

*Vrij-Gelijk-Samen verwijst naar de uitgangspunten voor een samenleving in het boek
‘Vrij, Gelijk & Samenleven’ van Damaris Matthijsen.



